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vertrouwde gezichten
Inmiddels is het gezin van Dores in het gebergte van Medellin op de
goede weg. De kinderen studeren door en hun warme maaltijd bestaat
tegenwoordig niet meer alleen uit een bord tomatensaus. Dankzij uw en
jullie hulp.
Dit gezin dat wij met elkaar helpen, is een voorbeeld van hoe het ook kan

in Colombia.
Uiteraard alleen door de benedicion de Dios: de zegen van God.

Wist u datjes...

= wist u dat er op zaterdag 26 februari een benefit-concert is van het
jonge mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk, onder leiding van Jaap Kramer,
in de Sionskerk te Veenendaal. aanvang: 19.30 uur.

= wist u dat de vrouwenverenigingen van hervormd Urk de kerstcollecte
voor de kinderen hebben bestemd

= wij van het urkervisserkoor Crescendo elk jaar een gift ontvangen.

Red de kinderen in Colombia

voorzitter: Ds. Dirk van Duijvenbode, Zandplaat 13, 8321 LM Urk,
tel. 0527-682285, e-mail: vanduijvenbode@hetnet.nl
Het rekeningnnummer van de stichting: Rabobank Katwijk 332262561

maart 2005

; erJ de Kinderen
in Colombia

Een beker water

Als je ziet hoe Jezus Zijn volgelingen op pad stuurt,
heb je maar weinig nodig om het Koninkrijk Gods te
bewerken. Een beker koud water is genoeg, volgens de
rapportage van Mattheus.

Zeventig mensen gaan twee aan twee op pad. Samen in de
'Y a - naam van Jezus. Daarin herken-
nen wij ons helemaal. We brengen
het belangrijkste waar het 't
meest nodig is. Eten en drinken
zijn de eerste dingen.
Evangeliebrood is iets wat daarop
volgt.

Elk jaar gaan twee leden van ons
bestuur naar Colombia. Om de
kinderen van Colombia te ont-
moeten. Om de projecten die
lopen te inspecteren. Om nieuwe
doelen te ontdekken.

Je gunt dit jongetje toch een
beker water, of niet...

Colombiaans kind vraagt om hulp

Bestuurswisseling

Dirk Bouman heeft om persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter
neergelegd. We zijn dankbaar voor alles wat hij heeft mogen en kunnen
doen in de oprichting van onze stichting en de twee intensieve jaren
daarna. De nieuwe voorzitter is ds. Dirk van Duijvenbode uit Urk.

In de persoon van Bram van Os uit Emmeloord is een nieuw bestuurslid
gevonden.



Septemberreis

Het is de bedoeling dat we in 2005 in
de maand september een werkbe-
zoek brengen namens de stichting.
De voorzitter is inmiddels druk bezig
met een cursus spaans. We letten in
onze zoektocht naar een nieuw
bestuurslid op het beheersen of leren
beheersen van de spaanse taal. In
onze contactpersoon Fausto en ande-
re bestuurders van kerk en school
hebben we betrouwbare mensen
gevonden, die weten: vertrouwen is
goed, controle is beter.

Feestdagen in Colombia

In Colombia wordt de kerstnacht uitgebreid gevierd. Twee kerstdagen als

wij kennen zij niet. De lichtjes branden volop en er is in de grote steden

veel glim en glitter te zien. Toch zijn deze lichtjes maar betrekkelijk. Ze

zijn een schril contrast met de enorme kloof tussen arm en rijk.

Er zijn weinig mensen die de mooie lichtjes kunnen betalen.

De meeste armen eten ook met kerst uit de vuilnisbak. De kinderen in de

krottenwijk van Cali weten niet anders.
Schooltje in de krottenwijk van Cali
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. Het uniform op de colombiaanse schooi

Maaltijdenprojecten
Waar we ook graag mee willen door-
gaan is het voorzien in maaltijden op
school. De kinderen die thuis geen
eten krijgen, mogen op school in de
keuken een maaltijd ophalen. Het
schoolbestuur bezoekt ouders, zodat
duidelijk wordt welke gezinnen wer-
kelijk geen eten kunnen betalen voor
hun kinderen.

Maaltijd onder schoolpauze

Onderwijs blijft nodig
Onze ervaring als bestuur is, dat we
ons vooral moeten richten op onder-
wijs. Een kind met een lege maag kan
niet leren.

Een kind zonder onderwijs kan niet
de maatschappij in. De onderwijs-
voorzieningen zijn op zichzelf heel
goed. Dat kun je zien aan de unifor-
men die de kinderen dragen. Het pro-
bleem is echter: je moet schoolgeld
betalen. Geen schoolgeld betekent:
geen onderwijs.

Dat is de zorg van vele Colombiaanse
ouders.

Klaslokaal in Cali

Schrijfmateriaal
lets waar wij de Colombiaanse
scholen blijvend blij mee
maken is het verschaffen van
meubilair en werkmateriaal.
Zoals de school in Cali, die we
geholpen hebben. Nu kan de
lerares constructief te werk
gaan: een goed bord, keurige
tafels. De leerlingen hanteren
pen en papier voor hun eigen
toekomst en die van Colombia.



