Hoe nu verder?

Dit jaar willen we gebruiken om nieuwe projecten te ontdekken.
Onze eerste gedachte gaat uit naar het armste deel van Colombia:
Choco. Het is daar 45 graden met een vochtigheidsgraad van 100.
Ons inzicht is, dat er voldoende projecten gevonden kunnen
worden, als u biddend en gevend achter ons blijft staan.

Daarom achten wij het noodzakelijk minstens eenmaal per jaar
naar Colombia te gaan. Hierdoor kunnen wij een vinger aan de
pols houden, ons netwerk uitbreiden en verantwoording afleggen
aan onze donateurs.

Ludieke acties

= Bij van Rhijn Bouw in Katwijk werd de spaarpot voor taart
omgezet in een hulppot voor Colombia!

= Honderden kinderen in Katwijk en op Urk houden een
prikkaartactie voor hun leeftijdsgenootjes in Colombia.

= Heleen(8) en Johanne(4) verkopen hun eigen sieraadjes bij
de rotonde op Urk, voor de stichting.

= Twee vrouwen op Urk verkopen kaarten tot in de Zaanstreek
toe en een andere vrouw verkoopt knikkerzakken.

= Koster Boudewijn vraagt bij uitzondering koffiegeld op een
gemeenteavond de kinderen in Colombia.

= Bloembinderij Papaver in Katwijk heeft een fooienpot op de
toonbank gezet voor om zo geld te werven voor de stichting
Red de kinderen in Colombia.

Voor uw financiéle
administratie:

Het bankrekeningnr.
van de stichting
Red de kinderen

in Colombia is
332262561

Balen rijst
voor maanden
voedsel....
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De kinderen met Doris en haar dochter voor het opvanghuis



Ds. van Duijvenbode op de meisjeskamer in Manrique

Snelgroei

Wat is de stichting Red de kinderen in Colombia enorm snel
gegroeid!

Zomer 2002:

drie broeders vouwen hun handen en zijn inmiddels bestuursleden
van de stichting.

Voorjaar 2003:

vele giften en concrete hulp als zegen van God in het eerste
oriénterende jaar.

Functioneel bestuur

Voorzitter Dirk Bouman is aanspreekpunt en probeert veel
netwerkjes aan te leggen voor zoveel mogelijk hulp voor
Colombia vanuit Nederland.

Secretaris Ds. van Duijvenbode ontdekt dat hij in zijn
stichtingswerk het ambt van gelovige en van predikant heel
goed kan combineren door zijn herdersgaven te benutten.
Penningmeester Nico Hoek is door zijn beroep als assistent-
accountant een man van financieel inzicht, zodat hij de gelden
goed beheert en zo de strijkstok buiten de deur houdt.

Welke bestemming kreeg uw donatie?

Dirk Bouman en Ds. van Duijvenbode maakten de reis naar

Colombia medio januari 2003:

= Hulp aan het project Manrique: Doris is een alleenstaande
moeder, die Cod liefheeft en vreest. Zij voedt vol liefde 13 pleeg-
kinderen in de woonwijk Manrique op. Deze kinderen kunnen
mede door uw gift nu allemaal naar school en de stichting zorgt
ook voor voedel, kleding en medicijnen voor het komende jaar.
Uitgerekend het Woord dat wij 's morgens zelf lazen uit Jesaja
54:"door de Heere geroepen als een verlaten vrouw” blijkt haar
uitgangspunt en troostbron te zijn.

= Project terminaal kinderziekenhuis: de eerste aankoop in
Colombia is een set pannen, zoals de jongetjes voorop onze
folder dragen! We kopen van uw euro’s een vrachtwagen vol
levensmiddelen voor 25 kinderen die hooguit nog 5 jaar te leven
hebben. Zij kunnen een aantal maanden vooruit. Het gat in de
vloer in het kantoortje van de directrice wordt gerepareerd.

= De protestante Gemeente van Ds. Betancour: veel arme
gemeenteleden met grote gezinnen. We hebben een gift bestemd
voor educatieve doelen voor de kinderen van de Gemeente.
Er zijn schoolstoeltjes aangeschaft en diverse leermiddelen voor
de kinderen.

= Individueel project: onze betrouwbare contact-
personen Fausto en Angela hebben via de
kinderbescherming inzage in de kindernood in
de allerarmste wijken van Medellin. Lina Maria
is een meisje van bijna vier jaar met een
ernstig verbrand gezichtje. Mede door uw
donatie werd het mogelijk dat Lina Maria
geopereerd kan worden.

In alle projecten ondervinden wij de leiding van de Heilige Geest.

Pannen
voor het
kinderziekenhuis




