Door omstandigheden is de reis van september niet doorgegaan.
wat wel is doorgegaan is het werk voor de stichting, onder de
precieze en gewetensvolle begeleiding van onze contactpersoon
Fausto. De actuele foto's uit Colombia getuigen daarvan, zoals u
ziet.
Het spaans wordt inmiddels iets vertrouwder door de cursus die
gevolgd wordt.
In het voorjaar van 2006
zullen Ds. Dirk van
Duijvenbode en Bram van
Os de reis naar Colombia
maken. Het werkbezoek
wordt inmiddels voorbe-
reid en komt in zicht. We
zullen daar de huidige
projecten bekijken en eva-
lueren. Tevens gaan we
/ . > op zoek naar eventuele
Pnefmﬁ.ﬂndo EL cemenTo nieuwe doelen die we
(Conenélo). kunnen ondersteunen.

Bestuursgroet

Op deze wijze wil het bestuur van de stichting Red de kinderen in
Colombia u hartelijk groeten. We wensen u de vrede van God bij het
kerstfeest en de zegen van God bij de jaarswisseling.

We spreken de hoop uit dat we ook in het jaar 2006 op u mogen
rekenen.

De tijd is duur, maar de kinderen in Colombia zijn het waard om
door ons werk nieuwe hoop te krijgen en aan de nieuwe toekomst
van de jeremia-profetie te bouwen!

Red de kinderen in Colombia

voorzitter: Ds. Dirk van Duijvenbode, Zandplaat 13, 8321 LM Urk,
tel. 0527-682285, e-mail: vanduijvenbode@hetnet.nl
Het rekeningnnummer van de stichting: Rabobank Katwijk 332262561
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Jeremi-eren
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het
jaar 2006, Een jaar met veel ellende en nood in de wereld.
Terroristische aanslagen zijn niet van de lucht.
Allerlei natuurrampen komen op grote schaal voor.
Ook Colombia is onlangs getroffen door overstromingen. Je zou er bij
gaan kunnen jeremi-eren: de sombere toon klinkt. Het klaaglied en de
mineur doen ook mee.
En toch, en toch... Jeremia slaat
ook een andere toon aan. Bouwt
huizen en woont daarin, zegt zijn
profetenrol bij nummer 29 vers 5.
De timmerman en de smid staan
daarbij ook paraat. Het impuls
van de hemel en de opdracht
van de Here God geven de
doorslag.
Er is heel veel leed in Colombia
te noemen. Maar het laatste
woord is aan de Schepper van
hemel en aarde, onze goede
God, Die ons op het pad van
de kinderen van Colombia
bracht.
Daarom gaan we moedig
door met bouwen. Bouwen
aan de toekomst. Een kind
met onderwijs is een
gezegend kind en een
bouwsteen voor het
Colombia van straks




Bouwreportage

In deze nieuwsbrief staat de school van Cali centraal.

Op de diverse foto's zie je de ontwikkeling van de bouw.
Er wordt hard gewerkt.

Zo verrijst er een school van steen temidden van de krot-
tewoningen.

De eerste bouwlaag werd voltooid, dankzij uw medewer-
king door gebed en financiele steun.

Het geld dat nodig is voor een bouwlaag bedraagt zo'n
15.000 euro.

_—

Met het werk van onze stich-

ting zijn we druk bezig om de
— bouw van de school te vol-
tooien.
Het is fantastisch dat we door
de structurele bijdrage van
zovelen ons bemoedigd
weten en zeker van het voort-
bestaan van de geldstroom
naar Colombia.




